
Van Hove begrafenissen   

Verzen 



Je bent nu van ons weggegaan

jouw tijd is al gekomen

een eind aan jouw bestaan

Een leegte om ons heen

is wat ons nu nog rest

wij hielden van jou op onze manier

zeg maar ... op ons best

- 5 -

Mijn ogen turend

langs velden, langs wegen

nergens meer een glimp van jou

ogen gevuld met tranen

voorgoed weg uit het heden

maar voor altijd in mijn gedachten

- 4 -

Je gaf me je liefde,

bezorgdheid en trouw

Ik heb genoten 

van die jaren met jou

Ik weet dat het jou ook goed

heeft gedaan

Maar ik zal je missen

bij het verder gaan

- 12 -
Als je ouder wordt

en niet meer weet waar je bent

Als je mensen ziet

maar ze niet echt meer herkent

Als je toch blijft strijden

om bij ons te leven

Dan hopen wij

dat je nu de rust is gegeven

- 8 -

Nu moet ik verder, zonder jou

je stem zal ik nooit meer horen

Nooit meer je arm om me heen

ik voel me hopeloos alleen

De mooiste herinnering zal zijn

mijn leven met jou, dat was fijn

- 9 -

Ik kan helaas geen afscheid nemen

Ik kan helaas niet bij je zijn

Maar ik denk aan jou en voel de pijn

Pijn die een leven lang zal duren

Het had ook anders kunnen zijn...

- 10 -
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Niemand die het weten kan

hoeveel ik van je hou

Niemand die mij troosten kan

in mijn verdriet om jou

Niemand die begrijpen zal

hoe vreselijk ik je mis

Niemand die beseffen zal

hoe erg die pijn wel is

- 13 -

Als ik op reis ben

vergeet dan niet

waar ik heen ga

in rustige wateren

in kalmte en vrede

waar ik ben, waar ik sta

het zal naast jou zijn

- 1 -

Waar ik nu ben, ben ik gelukkig.

Waar ik nu ben, ben ik vrij.

Waar ik nu ben,

is geen plaats voor lijden.

Waar ik nu ben,

is geen plaats voor strijd.

- 2 -

Rust nu maar uit.

Je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het zo ontzettend moedig 

gedaan.

Wie kan begrijpen hoe je hebt

geleden

en wie kan voelen wat je hebt

doorstaan.

- 3 -

‘Nooit meer’

is een onvatbaar woord

zoiets als liefde en missen

zoiets als jij en ik

een wachtend wonder

verweven met elkaar.

  Claire Vanden Abbeele

- 6 -

Als we nog een keer

samen kunnen zijn

dan zullen we stilzwijgend kijken

naar alles wat achter ons ligt

omdat we dan pas

volledig begrijpen

  Erna Kagenaar

- 7 -

Ik ben niet weg

ik ben bij jou

dichter dan je denkt

ik ben de vlinder, de vogel

de wind

die je voorwaarts brengt

  Erna Kagenaar

- 11 -

Jij bent gekomen om te blijven

je liet voetsporen na in de tijd

je adem werd ruimte

stilte en woorden tussenin.

Je kwam en je ging

je liet me de mooiste herinneringen

de tweespraak

van een nooit eindigend begin.

  Claire Vanden Abbeele

- 14 -



Als...

Als ik de dingen niet meer weet

Als ik de namen niet meer ken

En wat ik weet meteen vergeet

Zodat ik onherkenbaar ben

Denk dan aan de weg door mij gegaan

Zo heb ik het niet voor niets gedaan

   Ciska Lentze

- 17 -

Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe ‘n beetje

en alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt ik ben wat moe,

maar op ‘n keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.

  Toon Hermans

- 19 -

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is 

verstomd,

de stoet voorbij is, de schuifelende 

voeten,

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt

en in die stilte zal ik je opnieuw

ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,

we zeggen veel te gauw: het is voorbij.

Hij heeft alleen je lichaam

weggenomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken,

we zullen samen door het stille

landschap gaan.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt 

raken,

raak je mijn hart nog duidelijker aan.

  Toon Hermans

- 22 -

Als je in je levensstrijd

warmte om je hebt verspreid

Als je iemand die daar treurt

hebt getroost en opgebeurd

Als je hielp waar je dat kon

aan wat licht en aan wat zon

Als je een goed voorbeeld geeft

heb je niet voor niets geleefd

- 23 -

Ga nooit weg zonder te groeten

ga nooit heen zonder een zoen

Wie het noodlot zal ontmoeten

kan het morgen niet meer doen

Ga nooit heen zonder te praten

dat doet soms een hart zo’n pijn

Wat je ‘s morgens hebt verlaten

kan er ‘s avonds niet meer zijn

  Toon Hermans

- 20 -
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Kon ik maar zacht zijn

en maar zachte dingen schrijven

en als een waterbel

zo licht als licht wegdrijven.

Kon ik vanbinnen maar

de zwaartekracht verbreken

en éénmaal

éénmaal slechts

heel innig met je spreken.

Kon ik maar teder zijn

en alles teder zeggen.

En over elk verdriet

een stil begrijpen leggen.

En over elke schuld

een mild vergeven strijken.

Kon ik maar teder-zacht zijn

en je zo bereiken

- 16 -

Zwaar werden de dagen

en lang duurde de nacht

Hoe moeilijk is het vechten

bij het ontbreken van de kracht

Maar ondanks je verlies

van de strijd om het leven

Heb je ons een heel stuk geluk

en ontzettend veel liefde gegeven

- 15 -

Komen en gaan

Toen ik op deze aarde kwam

Heeft iemand mij gebracht

Ik heb de weg niet zelf gevonden

Door die donk’re nacht

En als ik straks weer weg zal gaan

Naar de eeuwige groene dalen

Dan zal mij vast en zeker wel

weer iemand komen halen

  Toon Hermans
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Leven met jouw herinnering

is vertolken

hoeveel jij van me hield

brieven aan jou schrijven

antwoorden lezen in de wind

luisteren naar de bomen

voelen dat jij mij

steeds weer vindt.

  Claire Vanden Abbeele

- 18 -

Jij bent nooit gegaan

nooit gekomen

je was er niet

je bent

voor altijd

eeuwigheid.

  Claire vanden Abbeele

- 24 -



Als het leven je ontglipt

en de dood is zo dichtbij

dan verdwijnt de woede

en voel je je vrij

De strijd is gestreden

je hebt je best gedaan

de pijn zou verdwijnen

je wist dat je moest gaan

- 25 -
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We zijn dankbaar

dat we je hebben gekend.

We zijn dankbaar

dat je een deel van ons leven was.

We zijn dankbaar 

voor alles dat we 

van jou hebben geleerd.

We zijn dankbaar 

voor de verbinding 

die we hebben gevoeld.

We zijn dankbaar

dat onze harten elkaar raakten.

Voor eeuwig.

- 26 -

Het laatste beetje is nu op

veel was er te verduren

Het kaarsje is thans opgebrand

gedoofd zijn alle vuren

Voor wie het aangaat, is ‘t niet erg

die heeft genoeg geleden!

Wel voor hen die ik achterliet

vaarwel en wees tevreden!

Ik ga naar boven, niet naar beneden!

- 27 -

Nu weet ik dat ik blauw wil

een tint om in te huilen 

en te schuilen

en rood als een brug

tussen verleden en heden

maar ook geel 

om in te wenen

en paars en wit

zoveel tekens en gebaren

van gebundeld licht.

Nu weet ik

dat ik jou en mij

zal blijven herhalen

in kleuren

die zielezuchten vertalen.

  Claire Vanden Abbeele
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Er is niets mooier, liefste

dan een innig gedeeld leven

flarden van liefde en rouw

herinneringen

die in eeuwigheid bestaan.

- 28 -

Je bent er niet meer

het is voorbij

al wat je deed

dat was voor mij

Voor jou is nu de strijd gestreden

maar in mijn hart

bewaar ik het verleden

- 30 -

Als je aan me denkt

voel dan de warme gloed in je hart.

Als je over me praat

voel dan de zachte aanraking

van de lucht op je huid.

Ik ben altijd bij je

in je gedachten, in je hart

en in je woorden.

- 31 -

Achter je ligt een leven van

werken en plicht

en juist dat bepaalde in alles 

jouw gezicht

Flink was jij je hele leven

moedig ben je tot het einde gebleven

Flink wil je nu dat wij zullen zijn

maar afscheid nemen,

doet ons zo’n pijn

- 32 -

Zoals een boot heel langzaam

achter de horizon verdwijnt

zo hebben wij de laatste jaren

stap voor stap

afscheid van je moeten nemen

wat blijft, zijn onze herinneringen

- 33 -

In de wind

horen we jouw stem.

In het zand

lezen we jouw woorden.

In de zee

voelen we jouw emoties.

Als we onze ogen sluiten

voelen we jouw aanwezigheid.

- 34 -

Telkens als men denkt

‘t gaat niet meer

Schijnt er een lichtstraal

keer op keer

Die de kracht en de moed geven

om verder te leven

- 35 -

Dank voor je liefde 

Dank voor je trouw.

Ik zeg je bij deze

Dat ik van je hou!

- 36 -



Al het levende is zinnig,

hoe onbegrepen ‘t ook mag zijn,

of het blij is, droef of innig

of het onrust is of pijn.

Zinnig is ons hopen, vrezen,

de kleinste bloem in ‘t lage gras,

daarom zou het onzin wezen,

als de dood onzinnig was.

  Toon Hermans
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Ik heb het leven liefgehad

zo omarm ik ook het eeuwige

wie mij liefheeft,

heeft ook het leven lief

heb verdriet,

maar vindt het plezier wel terug

alleen om mij dat plezier te doen

- 41 -
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Samen plezier, samen op reis

Samen een eenheid,

samen eigenwijs

Samen kwaad en samen goed

Samen verdriet en samen weer moed

Nu verder zonder jou, dat doet pijn

te weten nooit meer samen te zijn

- 42 -

Wanneer je terugblikt in het leven

Blijkt alles te snel zijn gegaan

Het duurde allemaal maar even

Dat ritme van een lach en een traan

Alles moest je uit handen geven

Het levenstempo werd te zwaar

Het radarwerk heeft het begeven

Het uurwerk is stil blijven staan

- 37 -

De vlinders zijn gevlogen

Zij zijn weer eindelijk thuis

Ver voorbij de regenbogen

passeerden zij die “sluis”

Die “sluis” tussen de hemel en de

aarde daar zweefden zij samen

doorheen

Dat heeft zoveel waarde

zij zijn nooit meer alleen

- 43 -

Mijn avond gaat vallen

‘t wordt kil om me heen

Straks moet ik vallen

en laat jullie alleen

Vergeving voor fouten en

voor wat mis is gegaan

Maar kom in mijn nacht

dicht om mij staan

De tranen in mijn ogen

doen niet zo zeer

Als jullie mij troosten

voor de laatste keer

- 45 -

Jouw plotse vertrek

laat een enorme leegte na.

Een leegte die onvulbaar lijkt.

Een gemis dat ontroostbaar lijkt.

De leegte vullen we met liefde.

Het gemis verzachten we

met herinneringen.

Aan wie je bent geweest

en aan wie je nu bent geworden.

- 39 -

Droog jullie tranen en lach.

Lach om de vreugde die we samen 

hebben beleefd.

Lach om de liefde die we hebben 

ervaren.

Lach om de innige verbondenheid 

tussen ons

die nooit zal verdwijnen.

- 40 -

Als pijn en lijden de levensvreugde 

overheersen,

is het tijd een nieuwe bestemming 

te kiezen.

Een bestemming waar pijn en lijden 

niet bestaan

en waar eeuwige vreugde

de kern van het Leven is.

- 44 -

Waarom al dat vechten

waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg

je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht

Je wilde nog graag verder

maar verloor dit gevecht

-46 -

Dank je voor alles wat je ons hebt

gegeven.

Dank je voor alles wat je ons hebt

geleerd.

Dank je voor alle ervaringen in het

leven.

Dank je voor alle liefde waarmee je

ons hebt vereerd.

- 47 -

Alles is zo stil gevallen

Nu jij bent weggegaan

Stilte is de ruimte die ik openlaat

Stilte is wat ik horen wil

In die stilte spreek ik met je

- 48 -



Bedankt voor je liefde, je trouw, 

je eerlijkheid

Voor de lach van bijna iedere dag

Voor het geluk dat je ons hebt gegeven

Deze dingen duren altijd te kort

- 55 -

Het verlies was er al voor het einde

het verdriet voordat het afscheid 

kwam

Toen die onzekere verwarring

bezit van jouw gedachten nam

Maar als we je bezochten elke keer

dan was er steeds die glimlach weer

We voelden mee met je stil verdriet

nu rouwen wij, maar treuren niet

- 58 -

In de stilte drijven de gedachten

als wolken in de lucht

In de stilte vind ik rust

en ben ik niet meer op de vlucht

In de stilte wil ik kijken, 

kijken naar omhoog

naar een ongekende verte

naar het wonder van de regenboog

In de stilte zie ik bomen wuiven in 

de wind

In de stilte wordt pas tastbaar

dat liefde overwint

In de stilte wil ik bidden

voor verlossing van leed en pijn

In de stilte wil ik vragen

om weer heel te mogen zijn

- 59 -
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Alles is heimwee

wolken en water

alles is heimwee

naar vroeger - naar later

vroeger is óver

later - een ster

gisteren is oud

en morgen nog ver

  Toon Hermans
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Mijn liefde blijft aanwezig

zal niet worden uitgeblust

Maar er is geen hand meer in de mijne

geen mond meer die mij kust

Geen lach meer in de verte

geen streling door mijn haar

Niet meer samen zitten

en kijken naar elkaar

Onwerkelijk is nog het gemis

maar ik moet nu leven

met hoe eenzaam, eenzaam is

- 50 -

Als een bloem, zo is het leven

‘t begin is teer en klein

De een die bloeit uitbundig

de ander geurt heel fijn

Sommige bloemen blijven lang

weer anderen blijven even

Vraag niet bij welke bloem je hoort

dat is ‘t geheim van het leven

- 52 -

Zoveel soorten van verdriet,

ik noem ze niet

Maar één, het afstand doen en 

scheiden

En niet het snijden doet zo’n pijn

maar het afgesneden zijn

  M. Vasalis
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Als mijn handen

niet meer vasthouden

doet de liefde des te meer

als mijn mond

niet meer praat

en het missen doet zeer

fluister ik herinneringen

in je hart, in je lach

zo zal ik bij je zijn, elke dag

  Erna Kagenaar
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De leegte zonder jou

is met geen pen te beschrijven

De leegte zonder jou

zal altijd bij ons blijven

Maar veel fijne herinneringen

verzachten onze smart

Voorgoed uit ons midden

maar altijd in ons hart

- 54 -

lees mij

woordeloos

in duizenden korrels zand

als ik straks onzichtbaar ben

in vorm en zicht

pak ik jouw hand

denk dan aan mij

in ontelbare woorden

als een liefdevol gedicht

- 56 -

Magische woorden zijn er niet

Het lot valt ons diep en zwaar

Niets verzacht ons groot verdriet

Dus steunen we mekaar

Als is het gemis zo triest en hard

Wij denken aan elke lach

Die blijft voor eeuwig in ons hart

En troost ons elke dag

  Bart Peeters

- 57 -

hopen op een wonder

je hebt het geprobeerd

vechten voor herstel

jij en ik, en omgekeerd

er is geen verlies

jij bent een grote winnaar

voor wie jij was

zijn we eeuwig dankbaar
  Erna Kagenaar

- 60 -



Jouw sterven

is zo moeilijk te verwerken

het doet nog zoveel pijn

te moeten leven met de gedachte

dat jij nooit meer bij mij zult zijn

Jouw sterven 

is zo moeilijk te begrijpen

afscheid nemen, ging niet meer

te weten dat ik jou voorgoed moet 

missen

dat doet zo verschrikkelijk veel zeer

Ik had je nog zoveel te zeggen

nog zoveel dingen uit te leggen

maar ik weet, er komt een keer

dan zien we elkander weer

- 71 -

Nooit meer je bulderende lach

Nooit meer je sterke verhalen

Nooit meer je humor

Nooit meer je nieuwe ideeën

Nooit meer “begrijp je wat ik bedoel”

Nooit meer...
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Verstomd is nu je stem

en stilte zal er zijn

Geen plaats meer tussen ons

maar ook geen zorg en pijn

Jij maakt deel uit van het geheel

uniek en vol herkenbaarheid

De schakel is verbroken

de lege plaats een feit

Verdriet vermengd met dankbaarheid

want... jij hoorde er zo bij

- 66 -

Zo plotseling ben je van ons 

heengegaan

Daar heeft niemand

ooit bij stilgestaan

Wat in onze herinnering blijft,

is je lach

Je genoot van het leven

Bedankt voor alles

wat je hebt gegeven
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Ik heb een steen verlegd in een rivier 

op aarde

nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten

ik leverde bewijs van mijn bestaan

omdat door het verleggen 

van die ene steen

de stroom nooit meer 

dezelfde weg zal gaan

  Bram Vermeulen
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Leven is dankbaar zijn

voor het licht en de liefde

voor de warmte en de tederheid

in mensen ons omgeven

leven is mensen en dingen omhelzen

en weer loslaten ...
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We ronden de cirkel van het leven af

We geven jou nu een speciale plek 

diep in ons hart

voor eeuwig

want een cirkel 

heeft geen einde en geen begin.
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We zullen de verhalen 

van jouw leven vertellen

en lachen.

We zullen 

jouw aanwezigheid missen

en wenen.

Welke emotie ook opkomt,

ze zijn een bewijs dat je voor eeuwig

verder leeft in onze harten.
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Achter de tranen van verdriet

schuilt de glimlach

van de herinnering.

- 68 -

Ik denk niet aan wat nog komen zou

Hoe mooi het had kunnen zijn

Ik onthou liever al ben ik in de rouw

Wat prachtig was en fijn

  Bart Peeters

- 65 -

mag ik je danken

heb ik dat wel genoeg gedaan?

mag ik van je houden

als ik je moet laten gaan?

mag ik leven

mag ik huilen van verdriet?

omdat jij ons verliet

- 69 - 

Minstens duizend en één nacht

hou ik hier bij jou de wacht

Ik weet alle sterren staan

Ik ken de gezichten van de maan

Liefste, slaap maar

ik hou hier wel de wacht

Slaap maar je diepste slaap

Slaap maar

Vertrouw maar op de nacht

  Milo Anthonis
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Het is heimwee dat me terugvoert

naar de dagen van geborgenheid

en de dagen die gewoon waren

de dagen overvol van geluk

Het is heimwee dat me telkens weer

doet overlopen van verdriet
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Te veel ogen

Te veel tranen

Te veel ogen

Tranen van verdriet

Te veel ogen

Te veel vragen

En de antwoorden

Zijn er niet
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Het zal mijn tijd wel zijn

het moet wel zo

anders was ik nog gebleven

om je lief te hebben

in elke mooie dag

van ons gezamenlijk leven

nu zal ik je ontmoeten

als je kijkt naar de wolken

de sterren en de maan

nooit zal onze liefde overgaan

  Erna Kagenaar
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Langzaam ben je van ons weggegleden

Elke dag een beetje meer

Telkens werd je weer iets ontnomen

Dat deed jou en ons zeer

Het is een gemis, een stille pijn

Dat je nooit meer bij ons zult zijn
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Het is moeilijk te aanvaarden

dat je weg bent van deze aarde

Altijd stond je klaar

voor ons en voor een ander

Weinig nemen en veel geven

altijd hartelijk en warm

Geslaagd ben je in jouw leven

je hebt ons een goed voorbeeld

gegeven
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Wachtend aan de overkant,

gelovend dat dit niet het einde is,

kijk ik uit naar morgen

waar we allen weer samen zullen zijn.

- 78 -

Dwars door de stille leegte

klinkt de echo van jouw lach

Zachtjes, van een afstand

alsof ik je daarnet nog zag

Steeds denk ik aan jouw grappen

steeds hoor ik weer jouw stem

Dan voel ik weer de leegte

omdat jij er niet meer bent
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In je hart wonen mensen

die daar helemaal thuis zijn

en die daar blijven wonen

ook als ze er niet meer zijn.
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We nemen afscheid

maar niet voor altijd

we zijn je niet kwijt

Je lichaam was moe

je liefde levend

ik weet nog niet hoe

maar ik zal je weer ontmoeten

  Erna Kagenaar
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We hadden zoveel plannen

we wilden zoveel doen

maar zonder jou zal mijn leven

nooit meer zijn als toen.
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Zo vertrouwd

van wie je gewoon houdt

daarom doet het zo zeer

dat vertrouwde is er niet meer.
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Het levenspad is afgelopen

De grens bereikt met laatste kracht

De hemel gaat nu voor hem open

Hij is voor immer thuisgebracht
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Als ik ooit dood zal zijn

en jij mij missen zou

zomaar op een regendag

luister dan naar het lied van de regen

bij het fluiten van de wind

volmaakte harmonie en 

tijdloos bovenal

sluit je ogen dan

en weet dat ik bij je ben
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Dat nu die lieve handen rusten

zij hebben zoveel gedaan.

Zij droegen ‘s levens last en lusten

maar brachten altijd liefde aan.
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Onverwacht en onverklaarbaar

komt ineens het stille verdriet.

Over onze wangen rollen tranen,

die hopelijk niemand ziet.

Ongeremd en slecht aanvaardbaar,

komt van binnenuit de pijn.

Vooral als wij beseffen,

dat jij nooit meer bij ons zult zijn.

- 87 -

Afscheid nemen bestaat niet

De leegte die we voelen,

vullen we op met liefde.

Het gemis dat we ervaren,

vullen we op met herinneringen.

Jij zal er altijd zijn,

voelbaar en merkbaar.

In onze herinneringen

en in ons hart.

- 88 -
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als ik een vlinder was

dan vloog ik naar je toe

fladderend vrij

in het warme zonlicht

vreugdevol

opvallend dichtbij

in bonte kleuren

of sereen wit

mijn vleugels krachtig

dan kon ik nog even zien

hoe mooi je bent

voor altijd prachtig

  Erna Kagenaar
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Strooi uit mijn as

voor alle winden

dat wat mijn lichaam was

de weg kan vinden

naar alles wat het eens beminde

naar wolk en zee

en zich daarmee verbinden

- 90 -

Geen woorden kunnen het

beschrijven de pijn die wij voelen 

om jou te moeten laten gaan

De ongelijke strijd die jij moest

strijden al van het begin af aan

Geen woorden om het uit te leggen

hoe graag jij nog bij ons wilde zijn

Geen woorden kunnen het

beschrijven wat we voelen

doet zo’n pijn

- 91 -

Ik moet alweer gaan

naar de sterren en de maan

daar zal ik licht zijn

daar zal ik stralen

helder en puur

daar is geen pijn

al ben ik nog zo klein

groot zal ik zijn

- 92 -

laat mij nog één keer

je hand vasthouden

om nooit meer los te laten

laat mij nog één keer

je stem horen

laten we samen nog eens praten

als je straks weggaat

mijn haren streelt

en wangen kust

dan weet ik

dat het goed is

dan kan ik gaan in rust

  Erna Kagenaar

- 93 -

Pluk de dag, ook samen met

anderen

Het kan zomaar ineens veranderen...

Uithuilen en opnieuw beginnen

Dat was ons motto

Doornen en rozen waren ons deel

Samen waren we één maar toch 

soms alleen

Jij bent opnieuw begonnen

Wij moeten uithuilen

Maar waar beginnen wij opnieuw?

- 94 -

Stil heb je geleefd ...

en toch tevreden.

Tevreden om het leven,

geen rijkdom, geen weelde,

gewoon tevreden ... zomaar.

Tevreden met de dag die er was.

Tevreden met de kleine dingen, 

bloemen, planten.

Tevreden omdat voor jou

alles goed was.

Stil heb je geleefd ... voor je kinderen, 

je kleinkinderen, achterklein-

kinderen, familie en vrienden.

Veel nam je niet,

veel heb je gegeven ... liefde,

genegenheid, bezorgdheid.

Stil heb je geleefd ... 

Stil droeg je ook je laatste jaren in 

wankele gezondheid, aanvaardend 

dat eens de laatste dag zou komen.

Stil ben je nu heengegaan ... alsof je 

in die laatste levensmomenten nog 

tot last zou zijn.

Stil zijn ... tevreden zijn.

- 97 -

Er is niets dat moeilijker is

dan de dingen te wensen en

te aanvaarden zoals ze zijn

Wij vragen allemaal “waarom”?

Het antwoord verstilt

daar er geen antwoord is

- 95 -

Samen plezier, samen op reis

Samen een eenheid,

samen eigenwijs

Samen kwaad en samen goed

Samen verdriet

en samen weer moed

Nu verder zonder jou, dat doet pijn

te weten nooit meer samen te zijn.

- 96 -

De laatste uren voor het einde,

dan wordt die grote wereld klein,

is plotseling alles onbeduidend,

tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden,

verliest zijn glans, verliest zijn zin,

maar achter de gesloten ogen,

glanst een gigantisch groot begin.

  Toon Hermans

- 98 -

Wanneer je verdrietig bent

blik dan opnieuw in je hart

en je zult zien dat je weent

om wat je vreugde schonk.

- 99 -



Het ligt niet

in de lengte

of zwaarte van tijd

of iets je lief en dierbaar is

Het ligt

in de diepte

van het verlangen

in de liefde

waarmee je lief hebt

In de liefde ligt

het verdriet

als je verliest

En je huilt

omdat

in je tranen

je liefde ligt

- 105 -

Van Hove begrafenissen      verzen

Ik had het leven lief,

de mensen en de dieren,

de zeeën en de rivieren,

ik had het leven lief.

Ik had het leven lief,

was blij dat ‘k was geboren,

dat ik kon zien en horen,

‘n hart kon horen slaan.

De trieste morgenkrant,

ze kon me niet benauwen,

‘k bleef van het leven houwen,

tot de laatste dag.

Ik had het leven lief,

hoe dikwijls ik ook faalde,

de tol die ik betaalde,

daarvan heb ik geen spijt.

En valt het doek dan dicht,

nog even op het leven,

een laatste glas geheven,

ik had het leven lief.

En jij mijn liefste,

jij hebt mij van jouw leven,

het mooiste stuk gegeven,

ik had het leven lief.

Al zijn ze nog zo droef,

de dingen die gebeuren,

er komen nieuwe kleuren,

er komt een nieuwe dag.

- 100 -

Waar ben je nu daarboven

Kijk je stiekem mee

Of moet je ook nog wennen

Net als ik aan het idee

Waar ben je nu daarboven

En zie je ons nu hier

Moet je lachen, tranen in je ogen

Van verdriet of van plezier

Waar ben je nu daarboven

Ken je het ook het missen van

Of weet je ook dat in je hart

Je iemand nooit vergeten kan

Waar ben je nu daarboven

Denk je ook aan al het fijne

Zodat je net als ik weet

Dat je nooit echt zal verdwijnen

- 102 -

Afscheid nemen

is met bevende handen

weemoedig meedragen

al wat waard is

om niet te vergeten.

Afscheid nemen

is het moeilijkste in het leven

men leert het nooit ...

- 101 -

Alles is stil

en lijkt wel zoals vroeger

maar de stilte

schrijft je naam overal in het rond

schetst scherp je beeld

je vage glimlach en je liefde

de wilde geur

van je bloemen en je lente

Alles ademt nog

ons veel te korte samenzijn

ik zoek je overal

en zou je zo graag vertellen dat ...

maar je bent er niet

en je zal er nooit meer zijn.

- 103 -

niemand weet

wat eerlijk is

of waarom

er is geen 

enkel antwoord

of daarom

wat blijft zijn vragen

en verdriet

want we willen niet

zonder jou

  Erna Kagenaar..

- 104 -

Optimistisch tot het laatste

Niet moeilijk maken voor je naasten

Gesloopt van al je krachten

Bleef je op een betere dag wachten

Wij waren jouw lust en je leven

Maar er is geen tijd meer gegeven

Jij streed vol moed en kracht

Lieve schat, rust nu maar zacht

- 106 -

Jouw stem klinkt niet meer in ons 

midden

Toch spreek je nog in mijn hart

Jouw ogen zijn nu gesloten

Toch zie ik je soms nog voor mij

Je naam zal steeds minder genoemd 

worden,

maar ik zal je bij je naam

blijven noemen

Wie ik zo liefhad, blijft leven over de 

dood heen

- 107 -
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Waar mensen mensen zijn

die elkaar verstaan

Waar liefde liefde is

daarheen wil ik gaan

Waar het eeuwig vrede is

waar de zon schijnt

Waar een nieuwe wereld is

die niet meer verdwijnt

- 108 -

Liefste, m’n liefste

wat zullen we je missen

maar de herinnering aan jou

is niet uit te wissen

we hadden zo graag

als gezin bij elkaar gebleven

helaas bleek dat een onhaalbaar

streven

- 112 -

Iedere dag in mijn gedachten

Stiekem blijf ik op je wachten

Wetend dat je nooit meer terug

zal komen

Blijf ik steeds maar van je dromen

Ach, wat iedereen ook zegt

Voor mij ben je er nog altijd echt

- 109 -

Herinneringen aan jou en mij

de dingen waarom we lachten

De dingen die je zei

vloeien door mijn gedachten

Herinneringen aan jou en mij

zo lang geleden

en toch weer dichtbij

Die herinneringen

zullen altijd blijven bestaan

Hoever onze wegen

ook uit elkaar zullen gaan

Maar hopelijk komen die wegen

elkaar eens weer tegen

- 110 -

We wisten het al een beetje,
maar nu weten we zeker
wat mensen voor elkaar betekenen.
Je hield zoveel van ons,
we hielden zoveel van jou,
je blijft steeds onder ons.

- 111 -

Gelukkig zijn

is niet krijgen wat we verlangen

maar tevreden zijn

met wat we hebben

Kwaliteit

van het leven

heb je niet voor het kiezen

Geniet van hetgeen

je is gegeven

er valt zoveel te verliezen

- 115 -Lachen, huilen en zingen

zijn erg belangrijke dingen

Vergeet ze niet in je leven

want ook het jouwe duurt maar even

Probeer altijd, ook al doet het pijn

met de allerbeste bedoelingen te zijn

Dan zal je pas later ondervinden

dat er veel waren die je beminden

- 113 -

Ga maar veel en lekker eten

Maak geen heilige van mij

Je hoeft geen dingen te vergeten

‘k Blijf er altijd bij

Zing mijn liedjes, denk aan dagen

Dat de zon over ons scheen

Dan is alles te verdragen

Ik blijf om je heen

Eig’lijk ben ik heel tevreden

Als ik alles samenvat

Alles had een echte reden

‘k Heb jullie toch gehad

- 114 -

Een lege plek

een groot gemis

een fijne herinnering

is al wat er nog is

waar ben je nu

vragen we ons af

we voelen nog de liefde

die jij ons gaf

jou te kennen

vonden wij zo fijn

je los te laten

dat doet zo pijn

we zullen je missen

in dit leven

maar zullen altijd zoveel

om je blijven geven.

- 116 -

De strijd is gestreden,

jouw pijn is voorbij.

Ik probeerde je te helpen,

maar stond er zo machteloos bij.

Je vechtlust was enorm,

je werd alleen zo moe.

Zwaar werden de dagen en

lang duurde de nacht.

Hoe moeilijk is het vechten

bij het ontbreken van de kracht.

Maar ondanks je verlies

van de strijd om het leven,

heb je ons een heel stuk geluk en

ontzettend veel liefde gegeven.

- 117 -
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Voorbij

niets meer te zeggen

Voorbij

is niet het juiste woord

Voorbij

is over - afgelopen

Voorbij

gaat een leven echter nooit

Voorbij

gaat geen verdriet en geen herinnering

Voorbij

onze grenzeloze gedachten

is het wonder dat wij niet verwachten

Voorbij de einder

van de horizon

gaat leven verder

dat hier begon

- 118 -

Mijn ogen turend

langs velden, langs wegen

nergens meer een glimp van jou

ogen gevuld met tranen

voorgoed weg uit het heden

maar voor altijd in mijn gedachten

- 119 -

Je leerde mij ieder moment 

van geluk bewust te leven

Je had het nooit te druk om liefde

te krijgen of te geven

Een simpel woord, een vriendelijk

gebaar

Zo stond jij altijd voor een ieder klaar

Volkomen onverwacht ben je gegaan

nu leef je verder in mijn hart voortaan

- 120 -

Geen gisteren en geen morgen meer,

geen tijden en geen uren,

geen grenzen en geen muren,

en alle angst voorbij,

verlost van schaduw en van schijn,

wordt pijn en smart 

tot vreugd verheven.

Hoe kan het zo eenvoudig zijn!

  Felix Timmermans

- 122 -

Die dag werd er een punt gezet

achter de volzin van zijn leven.

Maar wie geloven durft,

die let op het vervolg

dat wordt geschreven.

- 121 -

Midden in ‘t leven

nog zoveel te geven

Idee en plannen te over

in één keer voorbij

Voor ons was je een kei

enig in je soort

We zetten ons leven

in jouw gedachten voort

- 123 -

Het diepste verdriet

wordt zo dikwijls verzwegen

Voor ‘t diepste geluk

schieten woorden tekort

Wij zijn met ons diepste

verlangen verlegen

Waar ‘t liefste bezit

slechts herinnering wordt

- 124 -

Voor ons was je een licht

voor vreemden duisternis

Je markante persoonlijkheid

en je vrolijke gezicht

zullen wij ervaren als een groot gemis

Want een dag zonder lach

was voor jou geen dag

Van vele dingen had je nooit genoeg

je laatste reis kwam veel te vroeg

- 125 -

De bomen komen uit de grond

En uit hun stam de twijgen

En ied’reen vindt het heel gewoon

Dat zij weer bladeren krijgen

We zien ze vallen naar de grond

En dan opnieuw weer groeien

Zo heeft de aarde ons geleerd

Dat ál wat sterft, zal bloeien

  Toon Hermans

- 126 -

Een geest zo sterk als een beer

Een lichaam uiteindelijk toch te teer

Een wijsheid niet te evenaren

Een wilskracht haast niet te bedaren

Een vechtlust bijna niet te temmen

Alleen iets bovenmenselijks kon dit 

leven remmen

  Hermien Lok

- 127 -

Als een zaadje

begin jij weer opnieuw

Jij zal uitgroeien tot een roos

maar zonder stekels, in volle bloei

Een leven zonder verdriet en pijn

maar je zal altijd een lichtje in ons zijn

- 128 -

Verstomd ... een stille stem

nog stiller zal het zijn.

Geen plaats meer tussen ons

maar ook geen zorg en pijn.

Je maakt deel uit van ‘t geheel

uniek en vol herkenbaarheid.

De schakel is verbroken,

de lege plaats een feit.

Verdriet vermengd met dankbaarheid

want ... je hoorde er zo bij!

- 129 -



Toen jij stierf

is de wereld gewoon doorgegaan

met draaien

het werd nacht en ook weer morgen

er was lawaai en stilte

en ook om ons heen

maakte het leven-van-alledag

evenveel lawaai als anders

alleen bij ons kwam

dat harder aan dan normaal

Wat deed het pijn 

te zien en te horen

dat alles gewoon doorging

toen jij gestorven was

Nee, ze kunnen niet weten

wat wij nu voelen

die steken pijn

van afgesneden zijn

en nooit meer samen ...

ach, niets zal meer hetzelfde zijn

zonder jou

- 131 -

Je bent er niet meer

en toch zal ik je groeten

je elke dag weer

vele malen ontmoeten

je handen, je lippen, je lach

je bent bij me

iedere dag

- 132 -

Voor ik mijn ogen heb gesloten

heb ik van een avontuurlijk leven 

genoten

Veel heb ik gezien,

veel mocht ik beleven

ik heb de berg beklommen

die jullie nog moeten gaan

Huil daarom niet vrienden

ik ben nu voor het laatst

op reis gegaan

- 133 -

Rozen als afscheid, rozen vol rouw,

rozen vol liefde, enkel voor jou

Je laatste rozen

zorgvuldig uitgekozen

Als blijk van dank voor jouw bestaan

waarin wij een eindje

mee mochten gaan.

- 134 -

Herinnering

Als dit het einde is

en verder niets

dan is er leegte

gemis, verdriet en

tranen om wat eens was

en niet meer is

Maar er is meer

dan lijf en leden

veel meer

want wat een mens bezielt

dat is, dat was

zijn/haar geest, zijn/haar kracht

zijn/haar denkvermogen

alle gaven van zijn/haar hart

zijn/haar goedheid grenzeloos

de sterkte van zijn/haar woord

zijn/haar hartelijk gebaar

Dat alles leeft

leeft voort in die hem/haar kenden

die van hem/haar hielden

en blijven houden

omdat zijn/haar geest

nooit, nooit vergaat

- 135 -

Je praat met elkaar

kijkt elkaar aan

bent mens met elkaar

En ja tenslotte

het afscheid

de grens van de dood

maar niet vereenzaamd

niet onmenselijk

Je sterft

gehuld in warmte

van wie je vergezelden

- 137 -
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Een mengeling van pijn en tranen

slechts af en toe een sprankje hoop

Gedreven door een sterke wilskracht

hoewel het onheil nader sloop

Je gedachtenis zal immer blijven

te vroeg ben je van ons heengegaan

We houden van je en zijn je dankbaar

voor alles wat je hebt gedaan

- 136 -

Als ik dood ben

niet die theatrale rouw

Neem wat Franse kaas

wat stokbrood en wat wijn

Ik wil ook niet

in een vaasje op de schouw

Ik wil gewoon een stukje kerkhof zijn

  Toon Hermans

- 130 -

Als duiveltjes bidden 

en engeltjes vloeken,

als katten en muizen elkaar bezoeken,

als water verandert in wijn,

dan pas zal ik je vergeten zijn!

- 138 -

ik had het leven lief

de mensen en de dieren

de zeeën en rivieren

de bergen en de dalen

de warme zonnestralen

en valt het doek dan dicht

nog even op het leven

een laatste glas geheven

ik had het leven lief

- 139 -



Je had een karakter, ongelooflijk sterk

je stelde alles in het werk

om, de tijd die je was gegeven

tot het uiterste te leven

Zo dapper als jij ken ik er geen een

jij gaf jouw stem aan iedereen

om het grote verdriet te dragen

met optimisme, zonder klagen

Ongekend moedig heb je gestreden

ongekend moet je hebben geleden

tot je uitgeput hebt opgegeven

toen duurde je leven maar heel even

Voor je voorgoed je ogen sloot

en zei: “Ik ben niet bang,

nu ga ik dood”

- 141 -

Herinner mij niet

in donkere dagen

als wolken en wind

het licht verjagen.

Herinner mij

in stralende zon, hoe ik was

toen alles nog kon!

- 143 -

De leegte zonder jou

is met geen pen te beschrijven

De leegte zonder jou

zal altijd bij ons blijven

Maar veel fijne herinneringen

verzachten onze smart

Voorgoed uit ons midden

maar altijd in ons hart

- 144 -
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Afscheid

Ik wist dat het zou gaan komen,

ik moest je laten gaan,

maar toch bleef ik

altijd hopen en denken

‘Het is nog niet gedaan’.

Ik dacht het duurt wel nog even,

er is nog heel veel tijd,

en wanneer het zover is

dan ben ik voorbereid.

Het blijkt niet zo te werken,

ineens was je er niet meer.

Maar ik weet iets heel zeker,

wij zien elkaar later weer.

- 145 -

Wanneer ik morgen dood ben,

vertel dan aan de bomen,

hoeveel ik van jullie hield.

Vertel het aan de wind

die in de bomen klimt,

of uit de takken valt,

hoeveel ik van jullie hield.

Vertel het aan een kind

dat jong genoeg is om het

te begrijpen.

Vertel het aan een dier,

misschien alleen

door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen.

Vertel het aan de stad,

hoe lief ik jullie had.

Maar zeg het aan geen mens,

ze zouden het niet geloven

dat ik jullie allemaal

zo intens lief heb gehad!

- 140 -

Toch zullen we je blijven tegenkomen;

Zeg nooit... het is voorbij!

Slechts jouw lichaam

werd ons afgenomen;

Niet wie je was, niet wat je zei...

  Toon Hermans

- 142 -

Nooit meer lachen,

niet één enkele keer.

Nooit meer wenen,

nooit niets meer.

Niet meer strijden,

dat is nu voorbij.

De herinneringen blijven,

en dat voor altijd

- 146 -


