
Van Hove begrafenissen    

Verzen Geloof



Je lag daar stil, kon niets meer zeggen

je gedachten, verlangen,

of iets uitleggen

Woorden, voor je ze uit kon spreken

vervaagd

en toch heb je nooit geklaagd

Altijd geduldig, soms een traan

van ontroering of een herinnering

ergens aan

God zei vandaag: “kom nu bij mij”

en praat weer, zing en wees blij

Je vreesde niet je levenslot

je hebt zelf gezegd:

“ik vertrouw op God”
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Heer, sla uw armen om mij heen

ik ben verdrietig, mateloos alleen

want wie ik liefhad, ging van mij 

heen

de liefde heeft niet het hoogste

maar wel het laatste woord
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Soms hoor ik praten... dan is het stil

Soms dan denk ik, is dit Gods wil?

Soms zie ik een traan die veel zegt

een traan voor het leven waar jij zo

voor vecht

Soms zie ik een glimlach van vrede

Soms dan denk ik: God hoor

mijn gebeden!
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De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten

Bij God mogen zij wonen

daar waar geen pijn kan komen

De mensen van voorbij

zijn in het licht, ze zijn vrij
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God keek rond in zijn tuin

en zag een lege plaats

Toen keek Hij neer op onze aarde

en zag jouw moe gelaat

Hij deed Zijn armen om je heen

en nam je mee om uit te rusten

Gods tuin moet wel prachtig zijn

Hij neemt alleen de besten
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Boven akkers, stad en land

mag je God nu loven

kleine vogels in Gods hand

vlieg omhoog, naar boven

vlieg omhoog en vlieg voorgoed

vlieg de vrijheid tegemoet!
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Tot ziens

Al weet ik dat je veilig bent

geborgen bij de Heer

de lege plaats blijft onvervuld

ik zie je hier nooit meer

Al weet ik dat je veilig bent

verlost van alle pijn

ik kan mijn vragen niet meer kwijt

kan nooit meer bij je zijn

Al weet ik dat je veilig bent

ik zoek en vind je niet

ik vraag het aan een lege lucht

of je mij hoort en ziet

Al weet ik dat je veilig bent

mijn hart wil er niet aan

dat jij, die ik niet missen kan

voorgoed bent heengegaan

Al weet ik dat je veilig bent

ik zie je hier nooit meer

maar als het donkert, zeg ik zacht

tot ziens, bij God de Heer!
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Ik ga op reis, de zaken zijn geregeld

De deur valt zachtjes in het slot

Ik ben niet te bereiken,

niet met gsm of internet

Of misschien toch... met je gebed
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Ik vind geen woorden om het je

te zeggen hoe wij hem zullen

missen, allemaal

Het diepste gevoel is moeilijk uit te

leggen, het hart spreekt een niet uit

te spreken taal

Dit sterven is zo moeilijk te verwerken

zijn leven was ons allen zoveel waard

Hij was één van die stille, geestelijk

sterken die iedereen, alleen zichzelf

niet spaart

Ik vind geen woorden om je troost

te brengen want hier zwijgt mijn

verstand, mijn mond staat stil

Wie kan zijn leven met één dag

verlengen?

Het is precies zo lang als God het wil

Ik weet het niet, ik kan de zin niet

vinden van wat God met dit sterven

heeft bedoeld
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Als de rozen

er niet meer zullen zijn

ben jij

nog altijd

leven ...

een hart

een glimlach

woorden

en twee handen

die voortdurend geven ...

Nu de klank van

je naam is uitgezegd

ga jij

veel echter

wezen ...

en onze tranen

schaduw pijn

in jouw geluk

bij God

genezen.
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Je bent niet dood, de Heer heeft je

geroepen bij Hem te wonen in Zijn 

glanzend huis.

Je hoeft geen rust en vrede meer

te zoeken

je hebt ze nu, want je bent veilig thuis

  Nel Benschop
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Je gelaat is rustig.

Het is alsof je slaapt.

Midden je levendige aandacht

voor vrouw, moeder en kinderen

ben je weggestapt naar God.

We gaan je levenskracht missen.

Hoe dikwijls heb jij ons ondersteund

door je optimisme en je werklust.

Rechtvaardig en dienstbaar:

zo kennen wij jou.

Zo sta je nu voor God.
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Va is van ons heengegaan,

zijn taak was vervuld.

Hij blijft echter in ons hart

verderleven.

Hij was zeer bezorgd voor

ons allen en leefde dagelijks mee

met moe, kinderen, familie

en vrienden.

Zijn thuis was zijn alles

en hij was nog zo graag

bij ons gebleven.

Nu mag hij rusten bij de Heer,

wachtend tot we weer allen

samen zijn.
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Van uit het hart heeft hij geleefd,

onvermoeibaar en sterk in zijn werk.

Met humor of met diepe ernst

heeft hij het beste van zichzelf

gegeven, zonder maat,

aan die hem waren toevertrouwd.

Vertrouwvol in het geloof

en groot in het lijden

heeft hij alles uit handen kunnen

geven en ons aan elkaar

en aan Gods liefde toevertrouwd.

Moge rust en vrede

nu zijn deel zijn voor altijd.
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Dank U, Heer

voor een liefhebbende

echtgenoot,

een goede vader,

een zorgende

grootvader,

een fijn familielid,

een goede

gebuur en vriend.
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Hij zal niet vergeten worden

want God schreef zijn naam

in de palm van Zijn hand

en in het hart van allen

die van hem hielden.
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Aan het einde van een leven van 

werk en zorgen

zich in alle tijd bij God wetende

geborgen

Viel het licht weg en werd zorgen

wachten

onrustig, bezorgd, met afnemende

krachten

Tot het eind heeft hij steeds aan

ons gedacht

zo heeft hij zijn leven in liefde en

zorg volbracht
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Pa,

hoe graag hadden we jou nog bij ons.

Je kon zo goed zijn voor ons.

We konden van jou nog zoveel leren

en we zouden je blijven omringen

met onze dankbare zorgen.

In pijn en verdriet staan wij nu

rond jou.

Onze diepe verbondenheid

en ons geloof in God

helpen ons dit afscheid te

overbruggen.

Want wij weten en geloven dat God

je veilig binnenleidt in zijn eeuwige

Liefde en ons bij de hand houdt.

Dank je, Pa, voor wat je was en blijft

nu en in eeuwigheid.
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Wij danken je, vader,

voor al het werk dat je deed voor ons,

op de boerderij.

Wij danken je

omdat ge zo trouw van

ons moeder hield.

Je kon ze niet missen.

Nu moeten we jou missen.

We zullen voor moeder zorgen

in uw plaats.

Wij bidden voor jou en vertrouwen 

er op dat je leeft bij God.

Dank je, vader.
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Na enkele weken ziekte is vader

zacht van ons heengegaan.

Zijn leven was een leven van hard

werken.

Met een totale inzet heeft hij zijn

gezin alle kansen tot welslagen

geboden.

Vader, wij danken je voor dat grote

geluk.

Uw trouwe echtgenote en kinderen

bewaren de mooiste herinnering aan je.
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Hard heeft hij gewerkt,

zijn leven lang

ons steeds beschermd,

zijn leven lang,

waardig en eerlijk,

gedienstig en wijs.

Dit was vader.

God geef hem het paradijs.

Onmisbaar is hij verdwenen,

maar de lijn van zijn leven

blijft gegrift in ons gemoed.

Heer dank voor de liefde,

de zorg en ‘t geluk,

dat hij ons heeft gegeven.
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Vader,

voor elk moment

waarop je ons

blij gemaakt hebt,

voor elk verdriet

waarvan je ons

vrij gemaakt hebt,

voor al je goedheid,

zeggen wij je dank...

Heer,

Te midden van onze droefheid

willen wij U danken om zijn leven,

dat eerlijk en eenvoudig was.

Bij zo een vader

hadden wij er geen moeite mee

te geloven dat God Vader is.
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Achter die prachtige regenboog

Ligt het Beloofde Land

Opa is daar nu heengegaan

God nam hem bij de hand

En al doet ons dat zo’n pijn

We weten, daar is ‘t goed

Opa gaat een nieuwe toekomst

tegemoet
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Wat was zij sterk en arbeidzaam

wat heeft zij voor ons klaar gestaan

Haar zorg en liefde zullen we nooit

vergeten

van haar verdriet alleen het topje

weten

Sterk en moedig droeg zij haar lot

tot ‘t afscheid van ons,

‘t welkom bij God
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Liefste Ma,

De zon scheen fel en blij,

God zag jou en was gelukkig.

Hij schonk jou zijn grootste rijkdom,

een hart van goud,

wilskracht als diamant,

lippen als robijnen,

nooit een woord van laster,

jaloersheid of venijn,

nooit verlegen om een grapje.

Jij was prachtig!

Jouw taak, soms zwaar, volbracht

tot je laatste kracht.

God was tevreden en zette zijn

mooiste hemelbed klaar.

Het sneeuwt en de wind is koud,

maar ons hart verwarmt zich

bij één kleine gedachte aan jou.

Rust in vrede Ma.

Wij houden van jou.
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Dank, lieve echtgenote, voor al

hetgeen je voor mij deed, vooral voor

de toegewijde verzorging tijdens de

laatste jaren.

Dank, lieve kinderen voor je liefde en

trouw.

Draag dit nu over op moeder, het is

mijn innigste wens.

Dank, lieve kleinkinderen voor je lach

en tederheid. Jullie waren als

een stralende zon in mijn leven.

Lieve echtgenote, kinderen en

kleinkinderen, blijf mij gedenken,

niet in rouw en in tranen, maar in

gebed en liefde voor elkaar.

Ik ben nu gelukkig bij de Heer en

vanuit de hemel zal ik nu voortaan

voor jullie zorgen.

Wees goed voor elkaar.

Moge Gods nabijheid ons nog

dichter bij elkaar brengen.

Tot weerziens bij de Heer.
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Wij danken God, dat Hij ons zulk

een moeder gaf.

Wij danken Hem dat Hij ons

zo lang onze moeder liet behouden.

Zij was een moeder,

in de dagen van onze

hulpbehoevende jeugd,

in tijden van voorspoed en zorgen,

in de gelukkige jaren van

haar ouderdom.

Zij was en bleef onze moeder,

door haar geloof en gebed,

door haar zorgzame bedrijvigheid,

door haar zachte opgewektheid,

door oprechte eenvoud

en blijde ernst.

Een moeder

die we nog niet kunnen missen.
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Ze keek mij aan

In de ogen zag ik staan

Ik moet weg gaan

Hier vandaan

Zij heeft geleden

Gestreden

Gebeden

En overleden
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Lieve Mama,

Niemand weet hoeveel

je voor je kinderen

hebt gebeden.

Niemand weet hoeveel

je voor je kinderen

hebt geleden.

Dankbaar zullen we

je nooit vergeten.
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Dag kleine vrouw, dag lieve moeder

Dag oma, nu moet je gaan

Al het werken en alle zorgen

Het was goed, het is nu gedaan

Ze was zo haar eigen in

alles wat ze deed

Haar lachen, haar huilen,

haar lief en haar leed

Bedankt klein lief vrouwke

De oorsprong van ons bestaan

Wij zullen nu zonder jou

toch verder moeten gaan

Want je was toch onze moeder

Je was toch ons thuis

Je droeg soms heel moedig

Het jouw opgelegde kruis

Tot ziens lieve moeder

Rust zacht, voorgoed, deze keer

Gaat onze weg teneinde

Dan zien wij je weer
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Dank je wel

voor de tijd

dat wij samen waren.

Voor de eenvoud,

waarmee je van mensen

en dingen hield.

Voor je liefde die je ons gaf,

moge eeuwig geluk

en diepe vreugde

bij de Heer nu je deel zijn.

Vader, wij hielden toch zo van je.
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