
Van Hove begrafenissen   

Verzen Kind



Geen woord drukt uit de droefheid

en niets geeft weer de pijn

aan alles wat wij wensten

en dat niet zo mocht zijn

Toch heeft jouw tere leven

ons in het diepst geraakt

en daarom lief klein mensje

ben jij voor ons volmaakt
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Van Hove begrafenissen    “verzen - kind”

Eens waren er voetjes

die schopten

en beetjes die trapten in mij

Eens waren er handjes

die klopten

maar dat is voor altijd voorbij
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Een droom ben je gebleven

we hadden je alles willen geven

je zoveel willen leren

laten zien, voelen en genieten

je alle liefde willen geven

en ons geluk met je willen delen

een droom ben je gebleven

en als een wondermooie droom 

zul je met ons verder leven
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De zon gaat op, de zon gaat onder

een nieuw leven is steeds een wonder

voor ons bleef die zon onder

zonder dat je het levenslicht hebt 

gezien

moest je ons al verlaten

hoe groot het verdriet, de pijn, de 

onmacht is

is niet over te praten
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Zo kostbaar 

is het ongeboren kind

Als een schat

koester je het jonge leven

Ontroostbaar ben je

als het niet van de dood wint

Je had het zo graag alles willen 

geven
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Gevochten als een tijger

Sterk als een beer

Je kwam er bovenop

Telkens weer

Maar het werd een oneerlijke strijd

Je hebt er voor geknokt

We zijn trots op je meid
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Je schopjes, je hikjes

heb ik als eerste gevoeld

Maar later waren ze ook

voor je vader bedoeld

Bij de geboorte was je mooier

dan wij ooit hadden durven dromen

Waarom ben je dan vier dagen later

toch weer van ons afgenomen?
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Je ging lief kind

als een wolkje op de wind

mee naar het onbekende

Wij bleven en keken sprakeloos

we hebben het niet begrepen

Het verdriet, lief kind

zal ooit wel slijten

maar we zullen altijd

naar jouw wolkje blijven kijken
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Vanaf de aarde

blijf ik aan je denken

want daar in het land

van gedachten en dromen

kan ik je mijn liefste

wensen schenken

Ik stuur ze omhoog

langs zonnestralen

die met hun warmte

mijn liefde vertalen
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Slaap maar

en weet dat je welkom was

we leefden naar het moment

dat jij hier bij ons zou zijn

Voor ons had je al een naam

al negen maanden voor ons een 

bestaan

helaas mocht jouw leven niet verder 

gaan
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Na een korte tijd

vol liefde en geborgenheid

houden wij in ons hart

het gevoel over

aan een fijne tijd

Je bent geboren en gestorven

wij houden van jou

voor altijd!
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Dag lieve vlinder uit mijn buik

Hoe is het nou toch zo gekomen

Ik had je nog zo graag

Zo vaak in mijn armen genomen

Ik had je alles willen leren

Je alles laten benoemen

Dag vlinder...

Ik wens jou een hemel vol bloemen
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Van Hove begrafenissen      “verzen - kind”
Ik zie je voor me

zo ontzettend klein

maar heel mooi

om trots op te zijn

ik mocht je niet leren kennen

ik mocht geen moeder voor je zijn

het doet pijn

de mensen vergeten

ach, ze moesten eens weten

hoe mooi je was

dan begrijpen ze pas

dat ik je niet zo snel gaan laten kan

je nog in mijn hoofd zit elke dag

ze willen er niet over horen

maar je bent echt geboren

je was ons kind

al was je zo klein
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Ga als een vlinder heen

kom als een vlinder terug

leef van dag tot dag

van bloem tot bloem

vlieg in de wind zo vrij

zonder enig zorg

Wees sterk 

zo sterk als een leeuw

vecht zoals je nog nooit gevochten 

hebt

wees dapper en ren

weg van alle pijn die je anders had

Drijf weg op die wolk

een ster in de nacht

geef ons het heldere licht

zodat wij weten dat je op ons wacht
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Zo klein

Zo teer

Zo uniek

En nog zoveel meer

Te vroeg geboren

Te klein om te overleven

Te kwetsbaar bovendien

De ultieme tweeling

Die niet zonder elkaar kan

Maar helaas ook niet met elkaar

Stoer zou je kunnen worden

We zullen je ontzettend missen

En sluiten jullie voor eeuwig in ons 

hart
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Lieve Youri, ons Zonnetje

Wat zullen we je missen

Je lachje, je stemmetje en je geluidjes

Nooit meer zullen die grote blauwe 

pretoogjes naar ons kijken

Alleen een leeg stoeltje en bedje

jasje, kleertjes en een zonnepetje

Waarom?

We zullen het nooit weten

Maar jij, Youri, ons Zonnetje

zullen we nooit vergeten
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Zo klein, zo teer en zo geliefd

Voor altijd in ons hart gegriefd

Ver weg, maar toch zo heel dichtbij

Ons liefdeskind, jij blijft nabij

Zo breekbaar was je kort bestaan

Voor altijd nu bij ons vandaan

Vergeten doen we jou nooit meer

Er doet in ‘t hart een plekje zeer

Een plekje geven in ons hart

Dat nu gevuld is met veel smart

Kost heel veel tijd en veel verdriet

Een tranendal voor wie dat ziet

Maar dankbaar zijn wij zonder spijt

En wij genoten van de tijd

Die jij ons gaf, zo heel intens

Slaap zacht, dat is onze grootste wens
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Het was een fijne tijd

negen maanden heb ik genoten

van jouw wonen in mijn buik

Nog even, dan zou je komen

Toen werd het plotseling stil

doodstil

geruisloos ben je gekomen

geruisloos weggegleden

mijn armen en mijn hart zijn leeg

zo leeg...
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Sterretjes in mijn ogen

het begin van jouw bestaan

Sterretjes, al die maanden lang

Sterretjes van blijdschap

Sterretjes toen jij kwam

Sterretjes in jouw ogen

jouw eerste lach

Toen opeens doofden de sterretjes 

in jouw ogen

Nu zoek ik de sterrenhemel af

op zoek naar jouw schitterende ster
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Ik zou graag

weer samen met je wezen

je in mijn armen wiegen

je strelen over je lief gezicht

je wangen en je haartjes

stil beroeren

je kusjes geven

en een liedje voor je zingen

Maar wat overblijft

dat is een stil ontroeren

een lieve herinnering

in de tijd
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Van Hove begrafenissen    “verzen - kind”

Zo jong en volop in het leven

mocht jij je dromen niet meer beleven

Je humor en de glimlach op je 

gezicht

blijft voor altijd in ons geheugen 

gegrift
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Nog niet geboren

of jij moest alweer gaan

We mochten je niet horen

weet jij van ons bestaan?

Ontroostbaar van verdriet

vergeten doen we je niet
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Wij koesteren de herinnering aan 

ons kind

En sturen haar steeds kusjes met de 

wind

Versieren haar gra�e met kaarsen en 

bloemen

En blijven haar naam nog elke dag 

noemen
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Dag kleine zon

je was zo klein

Dag kleine zon

je scheen zo fel

Dag kleine zon

je verdween achter de wolken

Dag kleine zon

je bent nu een ster
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jij bent voor ons

het warme lentezonnetje

dat ook donkere wolken

de warmte op ons straalt
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Een wolkje van een kindje

is ons gegeven

maar als een wolkje 

ook stilletjes uit ons leven

weggedreven
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Het is bijna ondraaglijk

wanneer zoveel verwachting

zo plotseling omslaat

in zoveel verdriet
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Ons prinsesje bleef vechten

al kon ze niet winnen

Ze lachte zo vaak nog

gaf ons warmte vanbinnen

We moeten samen nu verder

zijn tot steun voor elkaar

Maar onze diepste gedachten

die blijven bij haar
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Wanneer ik jou het meeste mis

als men dat vragen zou

zeg ik: wanneer ik wakker word

maar ook ‘s middags mis ik jou

en ‘s avonds als ik slapen ga

veel meer dan ik had verwacht

mis ik je tot het ochtend wordt

ik mis je dag en nacht
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We keken zo naar je uit

Maar de natuur nam een ander 

besluit

Al doet het verdriet nog zo pijn

Toch zal je altijd bij mij zijn

Ik heb je een mooi plekje gegeven

In mijn hart zal jij altijd verder leven
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Als de zon schijnt

dan weet ik dat je lacht

met een zonnestraal

warm en zacht

Als het regent

dan ben je aan het huilen

kon je dan nu maar

in  mama’s armen schuilen

Als het hagelt en sneeuwt

dan ben je aan het spelen

met al je vriendjes en vriendinnetjes

zal jij je niet vervelen

Als het zachtjes waait

dan weet ik dat je me iets wilt zeggen

dat jij er niet meer bent

er valt niets meer uit te leggen

Maar als het nacht wordt

en de sterren zie ik schijnen

dan weet ik dat je nooit meer

uit mijn gedachten zult verdwijnen
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