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Herinnering aan 'n man, we zien elkaar weer Afscheid nemen
'n vader, het verdriet doet zo zeer is met zachte vingers
-1 - 'n opa, we vergeten je niet meer wat voorbij is
dichtdoen
Aandenken aan -10- en verpakken
in de goede gedachten
-)- Mocht iedereen een vader hebben ter herinnering
zoals onze Va, wat zou de wereld
Dankbare herinnering aan mooi en goed Zjjn. Dank je. 18-
3. -171- De nacht wisselt met de dag.
Het licht met de duisternis,
Dierbasr aandenken aan Een ster aan de hemel maar de herinnering aan jou blijft.
dat ben jij.
4. Zo lichten helder, -19-
zo dichtbij.
. B In onze gedachten was je
Liefdevol gedenken wij “12- In onze gedachten ben je
In onze gedachten
o Lieve vader, zul je altijd blijven
Denk aan mii in ie lach jouw herinnering zal altijd
Denk aan md mje vreu.gde voortleven in ons hart. -20-
Denk aan mij in de warmte Wi d?nken )
van de zon. en blijf steeds over ons waken. De leegte van het gemis
En weet dat ik er altijd ben wordt opgevuld
ook al ben ik niet zichtbaar. -13- met de warmte
van de verbondenheid.
-6- Achter tranen van verdriet
schuilt de glimlach van herinnering -21-
Haar stoel is leeg
Haar stem is stil -14- Buiten wordt het stil
Gesloten ogen: eindelijk rust en in ons wordt het eenzaam.
We hebben haar voor het laatst gekust Elk afscheid is de geboorte Al wat ons rest
Zois het goed van een herinnering... Zijn uw beeld en herinnering
en de stilte om ons heen.
-7/ - -15-
-2)-
Lieve oma In schoonheid en in vrede
Te klein, ben ik om te begrijpen is zijn/haar nieuwe reis begonnen. Afscheid nemen is met
Te klein, ben ik om te weten dankbare handen
Te klein, ben ik om je te verliezen -16- weemoedig meedragen
Groot ben ik om van je te houden al wat waarde heeft
] om niet te vergeten.
8- Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen 93
zeggen...
Groot was zijn liefde =
groo‘tgethve.rdrlet' -17 - Afscheid nemen bestaat niet.
;“ioz'i. € hte”rrl‘i”te””ge” Je zal er altijd zijn,
€ nijachteriie voelbaar en merkbaar.
"9- -24-




(] | W@ B ﬁQUQ begrafenissen

hootding prent je

Te lang heb je geleden

Te kort is het verleden

Het verdriet zullen we delen
Maar nooit zullen we je vergeten

-5 -

Plotseling ging je heen
Nu ben ik alleen
Onuitsprekelijk verdriet
Vergeten zal ik je niet

-33-

De zon nam haar die avond mee
achter de einder,

waar het altijd licht is.

Wij bleven samen achter met een
sterrenhemel vol herinneringen

-26 -

Niets was teveel
niets was onmogelijk
jij was er.

-34 -

Elk definitief afscheid doet pijn

'tis of een draad wordt doorgesneden
waarmee je vast zat aan 't heden
waardoor je deel van een geheel
mocht zijn

- 40 -

Je bent geen druppel in de oceaan,
Jij bent de hele oceaan,

in een druppel.
Rumi

-27 -

Als het lijden geworden is

De kans op beter worden hier niet is
Dan zal ik naar een plek toegaan
Waar ziekte en pijn niet meer bestaan

_35_

Als de trom is stil gevallen

wie slaat dan nog de maat?

De melodie klinkt echter door
zoals in ons hart geschreven staat

-4 -

Niets is zinloos wanneer het
een herinnering nalaat

-8 -

Als de hemel blauw is

zoals een zonnige dag

met bloemen

die bloeien als kleurrijk boeket
dan pluk ik ze voor jou

-36-

Gek is dat, dat soms de sterren
mij wat liefde kunnen schenken
Want als ik naar de sterren kijk
moet ik altijd aan je denken

~4) -

De enige overgankelijke schoonheid
is de schoonheid van het hart.

-29-

Denk aan mij terug

maar niet in de dagen

van pijn en verdriet

Denk aan mij terug

in de stralende zon

hoe ik was toen ik alles nog kon

-30 -

Veel gelukkige jaren waren we
samen

samen waren we één

maar nu jij er niet meer bent
moeten we verder zonder jou
dus alleen

-37 -

Laat mijn as waaien met de wind
dat mijn ziel de eeuwigheid vindt
dat alles wat ik heb beloofd en
bemind doorheen jou leven vindt.

-43 -

Pas op de dag van afscheid
kent de liefde haar eigen diepte.

-371 -

Nu pijn en zorgen niet meer hoeven
en de hemelse rust is gekomen
zullen wij elkaar ontmoeten

en vrolijk praten over vroeger

-38-

Je bent er niet meer

het is voorbij

al wat je deed

dat was voor mij

Voor jou is nu de strijd gestreden
maar in mijn hart

bewaar ik het verleden

-44 -

Tot onze diepe droefheid is rustig
ingeslapen

- 45 -

Waar harten verbonden zijn
is geen plaats voor afscheid.

-32-

Het leven is om te leren
ik hoop
dat ik het goed heb gedaan.
Ik zal niet terugkeren
behalve als de wind.

Erna Kagenaar

-39-

Onverwachts is overleden

_46_
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Door een droevig ongeval is van ons
heengegaan

-47 -

Na een langdurige ziekte,
welke hij/zij geduldig heeft gedragen,
is van ons heengegaan

_48_

Een mens zoals jij

is niet te evenaren.

Een mens zoals jij
wil je eeuwig bewaren.

-54 -

Na zijn/haar moedige strijd hebben
wij afscheid moeten nemen van

_49_

één ding weet ik wel zeker
het is weer wat stiller hier

vanbinnen
ik wou dat jij er nog was
Milo Anthonis
-55.-

Wanneer je me neerlaat in het graf,
zeg dan niet vaarwel.
Vergeet niet,
een graf is slechts een gordijn
voor het paradijs erachter.

Rumi

-6] -

De warmte van zijn/haar liefde
is eindeloos goed
dankbaar kunnen we terugkijken.

-50-

Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

_56_

Al zou de wereld vol met doornen
groeien
een liefdevol hart
blijft altijd een tuin
waar rozen bloeien.
Rumi

-62 -

Is goed in t'eigen hert te kijken

Nog even voor het slapengaan

Of ik van dageraad tot avond

Geen enkel hert heb zeer gedaan.
Alice Nahon

_5']_

Blijvende herinnering aan

-57-

Geliefden komen elkaar
niet zomaar ergens tegen.
Ze waren altijd al

in de ander verscholen.
Rumi

-63 -

Er kwam een wolk

voor de zon

zo stralend als de dag begon
zo wreed en abrupt

werd het donker

-5 -

Eris een tijd van zaaien,
een tijd van oogsten,
een tijd van ploegen,
een tijd van rusten.

_58_

Doof nu het licht en sluit je ogen
En vergeet de strijd

Jouw leven hier is omgeviogen
Maar jou liefde blijft

Rob de Nijs

_64_

Want liefde zal er zijn

wat je niet ziet

maar voelt, is waar

7o zijn we altijd bij elkaar
Erna Kagenaar

_53_

Ik denk niet aan wat nog
komen zou
Hoe mooi het had kunnen zijn
Ik onthou liever al ben ik in de rouw
Wat prachtig was en fijn
Bart Peeters

-59-

In al zijn eenvoud was hij/zij groots.

-60 -




