Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
Je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer ben je
aan je laatste beetje toe

T.H.
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echtgenote van Desiré Van Eynde (t 2007)

Geboren te Hulshout op 4 maart 1929
en thuis in familiekring overleden te Voortkapel
op 16 december 2025.

Lid van Okra en Samana

De uitvaartliturgie met urne, waarop wij u vriendelijk uitnodigen, zal
plaatsvinden in de parochiekerk O-L.-Vrouw ten Hemel Opgeno-
men, Kapelplein te Voortkapel op dinsdag 23 december 2025 om
10.00 uur, gevolgd door de asbegraving bij haar echtgenoot op de
plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove, Grote
Markt 42, Westerlo op maandag 22 december van 18.30 tot 19.00 uur.

Eucharistieviering vanwege de parochie op zondag 18 januari 2026 om 10.30 uur.

Dit melden u:

Paula en Louis Van Eynde - Ceuppens
Raf en Veerle Ceuppens - Gulickx
Arne, Kato, Noor, Lies
Robin Ceuppens en Mona Van Hoof
Marie, Flor
Rudi en Rita Van Eynde - Verlinden
Julie en Davy Van Eynde - Van Reusel
Elise, Siebe™, Tobe
Robbert en Daphni Van Eynde - Clé
Lilly, Louise, Lewis*, Leonie

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonbroers, neven en nichten
De families Roothooft, Van Eynde, Van den Heuvel en Belmans

Met dank voor de goede zorgen van dokter Jan Sprenghers
en het verpleegteam van Josée Knaeps en dank aan allen
die haar een bezoekje brachten

Rouwadres: Familie Rosa Roothooft
p/a Van Hove begrafenissen
Grote Markt 41a-42, 2260 Westerlo
www.yanhovebegrafenissen.be



