
Frans De Peuter

werd geboren te Lichtaart op 4 april 1937 en
is na een leven vol creativiteit van ons heengegaan

op 14 februari 2026 in Huis Perrekes te Oosterlo

“Op dit ogenblik hield hij op om met het noodlot te vechten.

Zijn gezicht bloeide op in het verlichte besef van dat weten

dat vrij is van driften, dat in harmonie is met de stroom

van wat gebeurt, zich in lief en leed geheel aan de stroom

heeft overgegeven en deel uitmaakt van de eenheid.”

  Herman Hesse: Siddhartha

Frans zou het zeker op prijs gesteld hebben indien
u kon deelnemen aan zijn afscheidsviering in

de Begijnhofkerk, Burchtstraat, Herentals
op zaterdag 21 februari 2026 om 10.00 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 09.30 uur.

De asverstrooiing zal later plaatsvinden in intieme kring.

Grote dank voor de warme zorgen in Huis Perrekes
en van de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis

dit melden u

 zijn echtgenote

  Mia Belmans

 zijn kinderen

  Luc en Ellen De Peuter - Verstappen

  Nadine en Jurgen De Peuter - Peeters

 zijn kleinkinderen

  Paulien De Peuter

  Emma Debrauwere

  Sam Debrauwere

  Flo De Peuter

  Sep De Peuter

zijn broer, schoonbroers en schoonzussen

de families De Peuter en Belmans
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Rouwadres: Familie Frans De Peuter,
p/a Van Hove begrafenissen
Grote Markt 41a-42, 2260 Westerlo
www.vanhovebegrafenissen.be


