
De natuur was je vriend, 

Je gezin je levensduur,

Man van weinig woorden,

maar met een groot hart.

Zo ben ben je voor ons geweest,

zo zal je altijd voor ons blijven.

Guido Kennes

geboren te Westerlo op 2 augustus 1948 en

omringd door zijn familie liefdevol losgelaten op 25 april 2026
We hebben afscheid genomen van Guido in intieme kring.

Met dank aan Dr. De Vries, de thuisverpleging, tuinhulp Eric en poetshulp Anneke.

echtgenoot van

 Marina Coomans

pa van

 Miranda Kennes

  Kyron en Esther

  Leroy en Ee�e

   Loena, Siebe

 Nadia en Peter Kennes - Van Rompaey

tante Alice en nonkel Leon†

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Kennes, Coomans, Van Dijck en Camps



Rouwadres: Familie Guido Kennes, p/a Van Hove begrafenissen, Grote Markt 41a-42, 2260 Westerlo - www.vanhovebegrafenissen.be 

Lieve Pa,

Waar ben je nu?

Ben je nu een sterretje,

of toch een engeltje.

Ik wil je nooit vergeten.

Dag lieve Pa.

Loena en Siebe


